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Vertelling 4–7 jaar

Op de berg
Jezus is al een tijdje op weg. Hij vertelt bijzondere verhalen en doet bijzondere dingen.
Zijn twaalf leerlingen zien het allemaal gebeuren en nog heel veel mensen die ze 
onderweg tegenkomen zien het ook.
Op een dag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wat zeggen al die mensen eigenlijk over 
mij? Wie denken ze dat Ik ben?’

‘Sommigen denken dat Jij Elia bent,’ zegt een van de leerlingen. Elia is een profeet van 
lang geleden. ‘Er zijn ook mensen die zeggen dat U een andere profeet bent’, vertelt 
een andere leerling. ‘En jullie?’ vraagt Jezus. ‘Wat zeggen jullie over mij?’

‘Jij bent de Messias!’ roept Petrus. ‘God heeft Jou gestuurd.’
Meteen daarna slaat hij zijn hand voor zijn mond. Jezus heeft al een paar keer gezegd 
dat ze niet aan iedereen moeten vertellen wie Hij is. Nu zegt Hij het ook weer. ‘Vertel 
het maar niet overal rond. Er zijn veel mensen die dat niet willen horen. Zij zullen mij 
dood maken. Maar na drie dagen sta Ik op.’ Jezus kijkt de kring rond. ‘Er komt een 
nieuwe tijd’, zegt Hij. ‘Het koninkrijk van God breekt aan. Sommigen van jullie zullen 
dat nog meemaken!’
Acht dagen na dit gesprek gaat Jezus met drie leerlingen een berg op. Het is een hele 
klim. Als ze er eindelijk zijn, ploffen de leerlingen van Jezus op de grond. Maar Jezus 
gaat een stukje verder om te bidden. Terwijl Hij dat doet, verandert zijn gezicht. Zijn 
kleren beginnen te stralen. En opeens zijn er twee mannen bij Hem: Mozes en Elia. Ze 
praten met Jezus over de weg die Hij zal gaan.
De leerlingen schrikken wakker. Ze zien wat er met Jezus gebeurd is en ze zien Mozes 
en Elia die bij Hem zijn. ‘Meester!’ roept Petrus. ‘Wat goed dat ik er ben… ik bedoel… 
zal ik drie tenten maken? Eén voor Jou, één voor Mozes en één voor Elia?’ Maar Petrus 
krijgt geen antwoord. Er komt een grote wolk. Uit de wolk klinkt een stem, die zegt: 

‘Dit is mijn Zoon. Luister naar Hem!’ 
Petrus en de anderen zeggen niets. Wat zou je ook moeten zeggen? 

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat gebeurt er met Jezus?
Hoe zou dat komen? Van wie zou de
stem zijn die uit de wolk komt?

p
Spel: Print het werkblad twee keer uit,
knip de plaatjes uit en speel memory.
De plaatjes horen bij het verhaal van

Mozes. Vraag aan de kinderen wat ze zien en
of ze het verhaal kennen dat erbij hoort.

s
Creatief: In het verhaal van vandaag
gaat Jezus stralen. Teken op een
groot stuk karton een grote zon.

Op de zon mogen alle kinderen iets tekenen,
schrijven of plakken waar zij van gaan stralen.
Bijvoorbeeld iets leuks om te doen, iets
lekkers om te eten of een persoon waar ze
blij van worden.

Vertellen
Ken je dat verhaal?

Lucas 9:28-36 16 maart 2025
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